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Verhaal van de paarden. 
 
Op woensdag morgen dan komen de 
leerlingen van school de Boslust met hun 
leerlaar. Demi de stagiaire  gaf aan 
misschien zou het mooi zijn dat de 
leerlingen eerst paarden gingen poetsen 
en daarna de halster laten omdoen. Met 
aan sluitend dat de paarden naar het 
land gingen. Dit was een mooi begin van 
de dag. Natuurlijk mogen dan Diana 
en/Moblie en Sofie niet vergeten worden 
wat wel een probleem is dat als de 
leerlingen ze naar het land willen 
brengen dat dit groepje niet altijd wil. 
Maar ook dat is weer een uitdaging gaat 
het niet blijven ze gezellig buurten met 
de vrijwilligers en wordt er hooi in de 
netten gedaan.  
Daarna moest het gewone werk 
gebeuren en zo kwamen ze bij het 
poetsen erachter dat Macho toch echt de 
achterkant gewassen moest worden.  
 
De wasbeurt van Macho. Wat wij al 
weten is dat hij toch snel aan de diarree 
is. Maar daar kun je niet altijd wat aan 
doen. Ze zijn ouder en dan functioneert 
het darmstelsel niet meer goed. Nu was 
er een groepje vrijwilligers die hadden 
zoiets van als we hem nu gaan wassen 
vooral van achteren en dan hem 
beschermen met een deken. De reden 
dat het toch nog erg koud was. Soms 
kom je voor een verrassing . Als een 
paard uit zijn stal wordt gehaald dan 
begint het grootste gedeelte van de 
paarden onrustig te worden. Nu was dat 
niet zo`n probleem omdat ook paarden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gepoest werden. Nu zijn er dekens 
genoeg maar de meiden hadden bedacht 
dat  de koninklijke vlag toch ook wel mooi 
stond. Nu Macho vond het allemaal best. 
Tot onze verassing vond hij het geweldig 
om te gaan wandelen. Zo kom je 
erachter dat je toch iets moet proberen. 
In de meeste situaties beginnen alle 
paarden onrustig te worden. Nu vond 
een ieder het prima. Er was wel afleiding 
doordat er hooi in de netten zat.  
 

 
 

Altijd weer een verassing: 

Zo gebeurde het dat Sofie nog alleen in 
de stal op de deel stond. Dat was voor 
ons de reden dat we met ons mensen 
verstand dachten dat is toch echt 
eenzaam voor haar. Dus er was nog een 
stal vrij bij de grote groep. Nu het 
probleem was opgelost dachten wij. 
Maar zij was niet blij. Ze kreeg te veel 
prikkels van alle kanten dus reageerde 
ze met duidelijk aan te geven weg bij mij. 



Wij passen ons dan aan en maakten de 
stal van haar weer klaar en staat ze weer 
tevreden in haar stal .  
 

. 

Winter 
Ziekte: In de eerste week van januari 
kwam ik erachter dat er snel een 
probleem kon gebeuren. Jammer genoeg 
kreeg ik een hartinfarct. Maar gelukkig 
gaat het allemaal weer beter en door de 
steun en de inzet van de vrijwilligers ben 
ik er weer en kregen de paarden alle 
aandacht en verzorging die ze nodig 
hadden. Nu kom ik erachter van hoe 
groot het van belang is dat de vrijwilligers 
er zijn. Nu hopen we op meer zodat we 
zeker weten dat `t Olde Manegepeerd 
kan blijven bestaan. Zo als nu alles draait 
en verzorgt wordt is er geen probleem 
dus ook geen zorgen. 
Nu zat ik bij de warme kachel omdat ik 
niet mee kon helpen. Maar o wee wat 
hadden ze er een kluif aan. Juist op dat 
moment was alles bevroren en moesten 
ze alle paarden uit de emmers met water 
laten drinken. Nu gebeurde het wel dat er 
oproepen de deur zijn uitgegaan waar op 
gereageerd is. Dit betekende dat er in de 
eerste paar weken een ieder de 
schouders er onder gezet hebben en er 
nu een lijst is die elke week toch weer 
met vrijwilligers gevuld wordt. Dank aan 
de vrijwilligers maar toch zien we graag 
meer nieuwe gezichten. Zo zou het 
bestuur nog meer uitgebreid moeten 
worden. Nog steeds zijn we op zoek naar 
een secretaris. Maar niet vergeten vele 
handen maken ligt werk.  

 

Donateurs:  Door alle donaties en 

giften kunnen we met een gerust hart 
terug kijken op het jaar 2023. Maar ook 
wij moeten er aan blijven werken om 
Stichting `t Olde Manegepeerd voort te 
laten bestaan. Dit kan alleen door jullie 
steun. Ook komen we met de vraag of 
het mogelijk is om via jullie vrienden en 
bekendenkring mail adres te vragen. Zo 
is het mogelijk om ons bestand uit te 
breiden en een ieder die geïnteresseerd 
is de nieuwsbrief te sturen. 
Wij zijn er nog steeds trots op dat de 
donateurs ons financieel blijven steunen. 
Het gebeurt dat er op de rekening soms 
een grotere schenking staat waar wij niet 
weten van wie dit bedrag weg komt. Nu 
willen we een ieder bedanken die ons  
ook op deze manier steunen.  
 

Giften 
Maar wat ook een hele mooie 
ruggensteun is  zo kregen we bericht van 
SCM-Fonds voor de Ruitersport dat ze 
de medische kosten tot € 1000,-  voor 
hun rekening nemen voor het jaar 2024. 

 
Paarden snoepjes 
Ik vind het altijd geweldig dat Arne en 
Marijke van manege de Seeruyter de 
dozen met paarden snoepjes schenken. 
Als deze op zijn mag ik het altijd aan ze 
vragen. Maar het blijft elke keer weer een 
mooie gift. Wij maken er zakjes met 
paardensnoepjes van en de opbrengst is 
voor de paarden.   

 
Sisu natuurlijk  Ja je leest het goed. 

Vaak had ik het idee om de bezoeker 
een plek aan te bieden waar je je hoofd 
leeg kan maken door middel van 
boerengym. Nu kwamen we in contact 
met Sophie. Zij was op het idee gekomen 
om activiteiten te combineren met  haar 
verhuur van haar huisjes. Kijk eens op 

www.sisunatuurlijk.nl 
 

http://www.sisunatuurlijk.nl/


 
 
Sophie rechts op de foto is diegene die 
het wel zag zitten om op deze manier de 
bezoeker te betrekken bij `t Olde 
Manegepeerd. 
 

Be Stable : Op zaterdag 27 en zondag 

28 januari kwamen de deelnemers van 
Bea Stable. Ze doen hier ervaring op hoe 
ze het contact met de paarden kunnen 
maken. Het was erg koud maar het 
enthousiasme bleef. Wat mooi is om te 
zien hoe de paarden op hun benadering 
reageren. Wil je hier meer over weten 
kijk dan eens op de site van ze. 
 
NL Doet : 16 maart dan werden er weer 
klusjes gedaan. In de volgende 
nieuwsbrief hier meer over. 
 

Hoefsmid: De paarden moeten 

natuurlijk met goed verzorgde hoeven 
het land in kunnen gaan. De hoefsmid 
die er nu voor zorgt dat de hoeven maar 
ook het hele welzijn van het paard 
bekeken wordt is nieuw soms komt er 
door omstandigheden een wisseling. 
 
 

 
 

 
 

Paaszondag 31.maart is er ook 

nu weer de kijk en doe dag. Maar dan 
wel met een speciaal tintje. We hopen op 
deze zondag de bezoeker te ontvangen. 
Wij doen ons best om het gezellig en 
nuttig te maken. Komen jullie ook .Op 
deze speciale dag willen we iets extra’s 
aanbieden. Aan groot en klein is 
gedacht. Paulien onze gastvrouw. 
verwelkomt jullie op de kijk en doe dag in 
de hooiberg. Bij goed weer staan de 
terrasjes klaar. 

De koffie/thee/Limonade met wat lekkers 
staat dan klaar tegen een klein bedrag 



van € 1,00 . Daarbij zijn er altijd wat 
paardenspullen te koop. Deze dagen zijn 
zo als elke keer de laatste zondag van 
de maand van 12 tot 16 uur. Er zijn er die 
al weten wat er te doen is op deze 
dagen, maar voor de nieuwkomer. Je 
maakt kennis met de paarden en je kunt 
mede door de uitleg van de vrijwilligers 
nog beter een beeld krijgen wat en 
waarom we zo trots op onze opvang zijn. 
Wat lekkers meenemen voor de paarden 
mag altijd. Ook zijn er bij ons 
paardensnoepjes te koop. 

Vrijwilligers 
Kom je op deze dagen of lijkt het je mooi 
om toch de handen uit de mouwen te 
steken dan is het een hele fijne plek om 
vrijwilliger te worden. Maar ook bieden 
we stageplekken aan of mensen die een 
achterstand op de arbeidsmarkt hebben 
zijn welkom. Zo kan het zijn dat je denkt 
ik wil mij best een dag nuttig maken dan 
ben je zeker welkom. Neem anders je 
luchtbed mee er is altijd wel een plek om 
te slapen. Woon je te ver weg ook dan is 
het als groep een mooi idee om samen 
er eens op uit te gaan. In overleg is er 
tegen betaling een lunch snel geregeld.  
 

Belevingstuin 
Het is zover dat de belevingstuin er 
komt.. Eerst was er nog wat onzekerheid 
of het financieel wel door kon gaan. Nu is 
het zover dat mede door 
Dierenlot we de droomcheck mochten 
ontvangen. Maar zo steunt Abri voor 
dieren ons met een bedrag van € 10.000 
.Ook niet te vergeten schonk Moyra 
Stava-Morena ons € 2418,- en daar komt 

nog een bedrag van   €3.025,00 bij voor 
alle beplanting van Stichting Nijdier.  Wat 
is ons doel wat we willen bereiken. De 
groep paarden die om welke reden niet 
naar het grote weiland kunnen. Of het 
land is door de vele regen niet geschikt 
dat er toch een plek is waar ze in 
beweging kunnen komen. Daarbij kan 
het zijn dat door het ontdekken van 
diverse voerplekken/waterplas/heuvel 
enz geprikkeld worden en daarna in het 
grote weiland tussen de grote groep 
paarden zich ook meer zichzelf weer 
gaan ontdekken. 

 

De wandeling 
Zo werden we verrast door Donja en 
Sjimmie. Demy en Mirjam hadden het 
idee kunnen we niet een wandeling met 
de paarden maken. Zo gezegd en daar 
gingen ze onder de berg langs. Nu was 
onze gedacht Het zijn 2 oude paarden en 
die kunnen we even laten genieten. Nu 
de 2 vrijwilligers hadden dit even een 
beetje onderschat. Donja had zoiets van 
dit is mooi en nadat ze terug waren stond 
Donja van zo nog een keer want dit is 
mooi. 
 

 
 
Inzameling 
De inzamelingen van kleding frituurvet en 
de cartridges gaan nog steeds door. 
Shop online via 
https://www.sponsorkliks.com/products/s
hops.php?club=4537...  
 
Instagram:t.oldemanegepeerd  
Facebook: St t Olde Manegepeerd  
Stichting ’t Olde Manegepeerd 
Lovènseweg 3 
8146 PK DALMSHOLTE  
Tel.: 06-12874764                             
E-mail: info@manegepeerd.nl 
Bankrekeningnummer:                              
NL94 RABO 0378923722 Rabobank 
Ommen  t.n.v. `t  Olde Manegepeerd 
Inschrijfnummer KvK: 41025547 
Wij zijn ABI geregistreerd  
 
www.manegepeerd.nl 
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